Liturgie

voor de dankdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Geboren: 11 mei 1929
Overleden: 8 februari 2026

Zaterdag 14 februari 2026 om 10.30 uur
in de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen.

Voorganger: ds. Arend-Wim Estié
Organist: Evert van de Veen







Orgelspel voor aanvang van de dienst: ‘Air’ en ‘Jesu, Joy of Man's Desiring’
Muziek tijdens het binnendragen: ‘Ave Maria’ van Gounod/Bach - violin
Woord van welkom

Zingen: Psalm 139:1, 2 en 4

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij ?

Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.

Ja overal, op al mijn wegen

en altijd weer komt Gij mij tegen.

Waar vlucht ik voor uw aangezicht ?
Al steeg ik op in 't hemels licht,

al daald' ik tot de doden af,

Gij zult er zijn, zelfs in het graf.

Gij blijft mij, God, in alle dingen,
altijd en overal omringen.

Stil gebed, votum en groet
Bijdrage van de familie: Pieter Bulthuis

Zingen: ‘Tel uw zegeningen’- Johannes de Heer 256: 1 en 4

Als op 's zee de stormwind om u loeit,

als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit,
tel uw zegeningen, tel ze één voor één,

en ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.


https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Doduhc96kTlw&ved=2ahUKEwjD2-ChkNSSAxXOzgIHHVSkMAsQwqsBegQIFhAB&usg=AOvVaw0za8vwF2XBusltidYQPFXy

(Refrein)

Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
tel ze allen en vergeet er geen.

Tel ze, tel ze alle noem ze één voor één,

en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,

wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.

Tel uw zegeningen, eng'len luist'ren toe,

troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.

(Refrein)

In memoriam van Jantine en Loes en kleindochters Hanna en Marleen.

Afgewisseld met liederen en beelden.

Na 1ste deel : foto's en ‘Hoogeland’ van Ede Staal

Na 2de deel: foto's en ‘Perhaps love’ van John Denver
Na 3de deel: ‘Bright eyes’ van Art Garfunkel

Gebed
Schriftlezing: Psalm 139: 1-6; 13-18 (NBV’21)

,Voor de koorleider. Van David, een psalm. HEER, U kent mij, U doorgrondt
mij, ,U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten. ;Ga ik op
weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd. ,Geen
woord ligt op mijn tong, of U, HEER, kent het ten volle. ;U omsluit mij, van
achter en van voren, U legt uw hand op mij. ;sWonderlijk zoals U mij kent, het
gaat mijn begrip te boven.

13U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder.
1ulk loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U
gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. ;;Toen ik in het
verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was
mijn wezen voor U geen geheim. ,,Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles
werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet
één. ,,Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, ;sontelbaar veel,
meer dan er zand is bij de zee. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U.



Zingen: ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’ - Opwekking 334

Heer, uw licht en uw liefde schijnen

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

(Refrein)

Kom, Jezus kom,

vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest,

StOrt Op ONs UW Vuur.

Zend uw rivier,

laat uw heil

heel de aard' vervullen.

Spreek, Heer, uw woord:

dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

(Refrein)

Staan wij oog in oog met U Heer.

Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

(Refrein)

Schriftlezing: Mattheiis 13: 45-46 (NBV’21)

400k is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek
was naar mooie parels. ,Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond,
verkocht hij alles wat hij had en kocht die parel.



Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liethebben door uw kracht!
Hemelse vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen

van grote dingen,

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

Zingen: ‘Geest van hierboven, leer ons geloven’- Liedboek 675

Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,

wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege

voor ons verkregen,

Gij zult op aarde

de macht aanvaarden

en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,

doet triomferen

die naar U heten

en in U weten,

die ons is voorgegaan. Halleluja! dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Meditatie
Zingen: ‘Grote God, wij loven U’ - Liedboek 413

Grote God, wij loven U,

Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan,

U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!



Heer, ontferm u over ons,

open uwe vaderarmen,

Stort uw zegen over ons,

neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan —
laat ons niet verloren gaan.

Gedicht: ‘Ik heb een steen verlegd’ door kleindochter Marleen
Dankgebed en voorbeden
Zingen: ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’ - Evangelische Liedbundel 413: 1 en 4

Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men hier op aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

(Refrein)

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.

Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.
(Refrein)

Zegen

Uitleidende muziek ‘Dank sei dir Herr’ van Aafje Heynis

Na de uitgeleide kunt de kerk verlaten en zich alvast op eigen gelegenheid naar begraafplaats
‘Diepenbosch’ aan de Rubensstraat begeven.






